
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma “de Lummel” in Langenboom 

 

Vrijdag    2 augustus:  aankomst in “de Lummel” 
 
Zaterdag   3 augustus:  kaarten kopen in Cuijk 
 
Zondag    4 augustus:  museumdorp “de Locht”  
 
Maandag   5 augustus:   lunch-proeverij 
 
Dinsdag    6 augustus:  paardentram 
 
Woensdag 7 augustus:  varen met kapitein Lars 
      terrasje 
      uit eten 
 
Donderdag 8 augustus:  kijk- en luistermuseum in Bennekom 
      uit eten 
 
Vrijdag    9 augustus:  naar huis 
 
Activiteiten door de week heen 
 
Recept wentelteefjes, deze is los bijgevoegd. 
  



Wie zijn er mee. 
We stellen ons even voor, 
 

 

 

 

 

En als begeleiding:

   
                
 
 
 
 

Babs           Lyda               Rob  
 
 
 

Carolien  

Fred  

Froukje  Gerrit  

Nadia  

Rob  

Roos  

Cl 

 

 

 

 



 
Vandaag is het eindelijk zover. 
We gaan op vakantie, hoera!! 
Rob S, Fred, Gerrit, Carolien, Nadia en Froukje zijn naar de 
Buitenplaats in Arnhem gekomen. 
Daar wordt kennis gemaakt met de begeleiding. Babs, Rob K en 
Lyda. 
Als we er allemaal zijn, gaan we naar de Lummel, in Langenboom.  
Rob K en Lyda nemen Rob S, Fred, Gerrit 
en Carolien mee in de bus. Babs rijdt er in 
haar auto achter aan met Froukje en Nadia. 
Als we bij “de Lummel”  zijn, gaan we de bus 
leeghalen. Dan drinken we een kopje koffie 
of thee.  
Gezellig daar komt Roos ook aan. Ze wordt 
gebracht door haar zus en zwager. 
We gaan kijken wie welke kamer krijgt en 
Rob helpt om de bedden op te maken. 
 
Lyda maakt intussen lekker soep met stokbrood. 
Dat smaakt lekker en iedereen smult ervan. 
Dan is nog vla en yoghurt na. 
Het is heerlijk weer. Dus gaan we buiten koffie drinken met een 
stuk(je) appeltaart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog een stukje wandelen. 
De meeste zijn best moe van de reis en alle indrukken. 
En rond half elf ligt iedereen op bed. 
 
 

Slaap lekker  
en  

tot morgen!!! 

 

 

“de Lummel” 
getekend door Froukje 



 
Vanmorgen is iedereen bijtijds wakker. 
Na ontbijt en koffie gaan Rob S, Fred en Gerrit samen met Lyda en  
Rob K boodschappen doen in Grave. 
Tussen de middag wentelteefjes gemaakt, heerlijk. 
Op verzoek van Carolien en Froukje voegen we het recept toe. 
‘s Middags naar Cuijk toe om kaarten te kopen.  
Rob S wil rusten en blijft in de Lummel samen met Lyda. 
Als we de kaarten gekocht zijn, 

     
 
 
 
 
 
 
 

lekker op een terrasje nog wat                                                                       
drinken. Gezellig!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug bij “de Lummel”, gaan we nog wat drinken; dat is wel 
belangrijk omdat het warm weer is. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben gisteren bedacht om vandaag bloemkool met een 
hamburger, sla en krieltjes te eten.  
Het smaakt ons weer goed. 
 
Na het eten kaarten schrijven, dan kunnen ze op tijd op de 
brievenbus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder doen we een spelletje, sjoelen of gewoon zitten.  
 

Welterusten  
en  

tot morgen.  



 

 
Op zijn zondags lekker ontbijten. Daar hoort natuurlijk een gekookt 
eitje bij.  
Dan gewoon even rustig aan. 
Na de lunch gaan we naar “de Locht” .  
“De Locht” is een museumdorp. 
Er is vandaag live muziek van Kapela Pohoda  
uit Panningen, dit is een klein blaasorkest.  
Hier op gaan Gerrit en Lyda lekker dansen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien een mevrouw met een spinnenwiel,  
ze is wol aan het spinnen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Froukje wil daar alles van   
weten en kijkt aandachtig. 

Roos kijkt aandachtig , hoe een  
rieten manden gemaakt wordt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn rooimachines die we  
kunnen zien en voelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een klompenmakerij 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En heel veel gereedschap. Hier wordt Gerrit helemaal blij van. 
 



Er is een ruimte waar een kermis is gemaakt van afval. Leuk om dit 
te zien hoe a=het is gemaakt en hoe alles draait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn oud-hollandse spelen. 
Dat gaan we natuurlijk proberen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Nadia ziet een surinaamse pop, 
   Daar mag Sandra, haar pop   

wel even naast zitten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
Ook bekijken we een kapelletje van binnen. 
Er zijn veel Maria beelden en prachtige glas in lood ramen. 
 

       
 
 



Even uitrusten op tuinstoelen 
      uit de jaren 60. 
 

 
 
 
 
 
En als afsluiting drinken we wat.     Tekening van de spinster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Met de bus weer naar “de Lummel”. 

 

 



Daar eten we macaroni, Gerrit eet lekker rijst met satésaus.  
En als toetje eten we nog wat ijs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’s Avonds nog gezellig spelletjes doen en natuurlijk de olympische 
spelen kijken. 

Nu gaan we slapen. 
Slaap lekker 

en 
tot morgen. 



 

Vandaag gaan we een lunch-proeverij doen in Gennep. De tafel 
wordt vol met lekkers gezet. Smoothies, soep, broodjes met lekkers 
erop en nog veel meer. Dat is smullen!  
 
 
 
 
 



Daarna wandelen door het stadje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk maken we een groepsfoto voor het stadhuis.            

Dan gaan we weer naar “de Lummel” om lekker te lummelen. 



  

 

Vanmiddag gaan we met de huifkar op stap.                          

Carolien is er helemaal klaar voor, zij doet thuis aan mennen.      

Dus we kunnen het wel aan haar overlaten om op de bok te zitten.  

 

 

De koetsier vertelt ons onderweg                                                   

van alles over de omgeving. 





Vandaag zijn we met de 

huifkar geweest. Het was een 

hele aardige koetsier. Ik zat 

voor op de bok en we hebben 

ook een stukje  gedraafd. We 

hebben het paard mogen 

aaien en daarna gingen we 

op de groepsfoto.  In het begin 

vond ik het wel een beetje 

spannend, maar daarna wel 

leuk. 

Daarna gingen we op een 

terrasje wat lekkers drinken.  

Geschreven door Carolien. 



Een huifkartocht maakt dorstig.                                                           

We zoeken dus een terrasje op om onze dorst te lessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de dorst weg is gaan we naar “de Lummel”.                                   

Daar vermaken we ons weer prima. Tot we gaan slapen. 

Tot morgen!!! 



Vanmiddag gaan we varen.  
Maar als we naar buiten kijken, dan regent het. 
Wat als het vanmiddag nog regent?? 
Maar gelukkig.  
Op het moment dat we de bus in stappen is het droog. 
In Cuijk nemen we afscheid van Carolien en Rob K. Carolien vindt 
het te spannend om op de boot te gaan. Met z’n tweetjes gaan ze in 
Cuijk winkelen. 
Rob S vindt het ook spannend, maar hij gaat toch mee op de boot.  
Lars is onze kapitein, maar wij mogen ook om de beurt kapitein zijn. 
Natuurlijk alleen als we dit willen. 



 
 
We voelen ons echte zeehelden! 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rob S doet de ahoi groet1 
 
We komen ook langs een haven waar hele oude boten liggen.  
Een maritiem museum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lars laat ons onder de boot kijken. Door glas. Hij heeft eens een vis 
gevangen en weer vrij gelaten. Deze vis zwemt nu altijd naar de 
boot toe als de boot eraan komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder hebben we een echte muzikant aan boord. Gerrit speelt de 
sterren van de hemel. 
 



Dan zien we de kade alweer en zit onze vaartocht erop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allemaal weer vaste grond onder onze voeten. 
 
Daar zijn Carolien en Rob K ook.  
 
Dat komt mooi uit, 
want van varen krijg je dorst.  
 
 
 
 
 
 



 
En er zit een café aan de haven,  
komt dat even goed uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas op Roos, Rob K pakt 
zomaar je chocolademelk 
 

 
Als de dorst gelest is gaan we verder.  
 
Er is een kapelletje in een grot. We kunnen daar een kaarsje 
aansteken als we willen.



 
Nog een wandelingetje door de tuin.  



Hebben jullie al trek? Ik wel hoor.  
 
 

Als alles op is gaan we naar “de Lummel”.                                       

Tot morgen!!!



Vandaag gaan we er weer een leuke dag van maken. 
Vanochtend doen we rustig aan. We lummelen wat rond het huis. 
Verder krijgen we een herinnering aan deze vakantie. 
Een mooie pet, een placemat en een diploma omdat we op 
vakantie zijn geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar zijn we erg blij mee! 
Als we het opgeruimd hebben, stappen we in de bus . 



We gaan naar het “Kijk -en Luistermuseum” in Bennekom. 
Hier zijn allemaal muziekdozen en orgels, ook van vroeger.  
Een mevrouw vertelt daar meer over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fred vindt het reuze interessant  
en wil het van dichtbij zien. 

 

 

In de bus vertelt Nadia(zij is 

al vaker in het museum geweest) 
dat er ook een speeldoosje 
is met een Surinaamse 
man, en jawel hoor, wij zien 
die ook. 

 



Als we heel veel gehoord en gezien hebben, gaan we gezellig koffie 

drinken, met een heerlijk gebakje.

Dat smaakt voortreffelijk, mmmmm. 



Het is al weer tijd om het museum te verlaten, maar eerst nog een 

muziekdoosje kopen als souvenir.                                                 

Dan gaan we met de bus terug naar Mill, daar gaan we nog een 

keertje uit eten.                                                                                        

Vandaag eten we in een Turks restaurant in Mill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We smullen allemaal van een heerlijke maaltijd.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dan is het op en is het tijd om naar “de Lummel” te gaan.      

Jammer het is al weer de  laatste avond.                                        

De koffers moeten ingepakt  worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook nemen we afscheid van Karin die elke avond kwam om 

insuline te spuiten. Fred geeft haar een muziekdoosje, dit hebben 

we vandaag in het museum gekocht. 

 

Een laatste drankje   

dan lekker slapen!! 

 

 

 

 

 



Maar voor we gaan slapen.                                                           

Wat hebben we nog meer gedaan deze week.  

Koffie, thee en limonade drinken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

eten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klusjes 

 

 

 

 

 

 

 



 

sjoelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympische spelen kijken 

 

 

 



spelletjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



relaxen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kleuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 plezier maken  

 

 

 

 

    

  



Vandaag gaan we weer naar huis.                                                   
Jammer, maar we kijken terug op een hele fijne en ontspannen 
vakantie.  
Na het ontbijt wordt Roos opgehaald door haar zus en zwager. 
We maken nog wat laatste foto’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Dan gaan de koffers in de bus.                                                         

 

 

 

 

Op naar Arnhem waar we weer worden opgehaald. 

Het was een heerlijke vakantie!! 

Dank jullie wel 

Carolien, Fred, Froukje, Gerrit, Nadia,                
Rob S en Roos. 

Misschien tot volgend jaar. 

Babs, Lyda en Rob K 


